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Autobiografische waarnemingen
van een autistisch kind

AFWIJKEND
Haar boek verscheen toen Sarah 21 was. 
Het was niet minder dan een zelfgeschapen reddingsboei om 
uit de beklemming van haar schooltijd te komen. Ze heeft 
zichzelf aan d’r haren uit het moeras getrokken.
Zelfs als je maar een paar stukken leest zal het je opvallen hoe 
standvastig ze bij zichzelf blijft. Ik heb alles gelezen, en wel drie 
keer, bij de her-redactie en heruitgave van haar boek.
Radeloos is ze geweest, tot spreken over euthanasie toe. 
Een jonge meid wilde dood! Ik kan er niet bij.

Sarah is geboren met talenten – zoals elke baby trouwens.
Alleen is de aanloop tot het kunnen ontwikkelen en manifeste-
ren van bijvoorbeeld haar schrijftalent niet makkelijk geweest.
Autisten hebben een rijke binnenwereld, maar de verbinding 
met de buitenwereld is vol hindernissen en soms totaal 
geblokkeerd. 
Kent u die dromen dat er een gevaar op je afkomt, of juist iets 
waar je bij wilt zijn, en je kunt je niet bewegen? Je kunt niet 
vluchten, je kunt geen geluid uitbrengen, geen gebaar maken? 
Je bent bevroren en je geest is super alert? Zoiets is het dus.

Ik weet niet of Sarah er echt uit is gekomen, maar ze doet haar 
best, voor zichzelf en vooral voor anderen. Voor kinderen, au-
tisten, voor mensen met zogenaamde beperkingen.

Sarah is een heldin en daar is niets te veel mee gezegd.
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